PROGRAMMA DE CHRISTENGEMEENSCHAP

LOCATIES

Vrijdagmiddag
19.30 uur
21.30 uur
9.30 uur
10.30 uur
11.00 uur
11.30 uur
12.00 uur
12.30 uur
13.30 uur
15.00 uur
10.30 uur

12.00 uur

16.00 uur

MICHAELCONFERENTIE

Beweging tot religieuze vernieuwing
Vrijdag, zaterdag en zondagmiddag Gemeente Eindhoven
Vrije School ‘De Regenboog’, Mimosaplein 1, Eindhoven
Zondagochtend
Michaélkerk, Dorpstraat 122, Veldhoven

Vrijdag 30 september

Workshop van Ferdinand Zanda met
kinderen groep 7 en 8

Inleidende lezingen door Dieter Hammer
en Ferdinand Zanda

Cultische afsluiting

Zaterdag 1 oktober

Mensenwijdingsdienst (De Regenboog)

Koffie-thee

Informatietechnologie, bewustzijn en vrijheid:
Lezing door Dieter Hammer

Dutf je de draak in bedwang te houden?

Lezing door Ferdinand Zanda

Kunstzinnig intermezzo AANMELDEN MICHAELCONFERENTIE
Lunch (zelf lunch meebrengen, voor soep wordt gezorgd) bij Fred Heutink (f.heutink@on.nl / 040-2814750)
Keuze: Workshop met (1) Ferdinand Zanda of voor vrijdagavond en/of zaterdagochtend/middag
(2) Dieter Hammer en/of zondag

Cultische afsluiting

Zondag 2 oktober LOCATIES MICHAELCONFERENTIE BEWUST OMGAAN MET
Mensenwijdingsdienst (De Michaélkerk, Veldhoven) Vrijdag en zaterdag:  Vrije School ‘De Regenboog’, Mimosaplein 1, ' N FO R M AT' ETEC H N O LO G ' E

Slotbeschouwing door Marie-Hélene van Tol: Eindhoven
Zintuigontwikkeling en ICT (Veldhoven) Zondagochtend: Michaelkerk, Dorpstraat 122, Veldhoven EINDHOVEN | VELDHOVEN
Michaélsfeest voor het hele gezin. (De Regenboog) Zondagmiddag: Vrije school ‘De Regenboog’, Mimosaplein 1, 2022

Voor ‘het tuintje’ Kinderen van 2 tot 10 jaar Eindhoven



MICHAELCONFERENTIE

BEWUST OMGAAN MET
INFORMATIETECHNOLOGIE

Inleiding

We worstelen op tal van manieren met de informatie-
technologie. Snappen wij hoe internet eigenlijk functioneert?
Hoe zit dat met de inbraak in onze privacy door grote bedrijven,
met fake news? Hoe gaan we om met technische apparatuur?
Hoe afhankelijk zijn we van de computer, hoe verslaafd aan het
beeldscherm, hoe gebonden zijn we aan de smartphone? Wat
voor gevolgen heeft de opkomst van kunstmatige intelligentie?
Denk aan het overnemen van menselijke handelingen door
algoritmes in bijvoorbeeld administratieve handelingen, robots
en zelfrijdende auto’s. Ieder thema heeft zijn eigen ‘verhaal’.

De antroposofische scholingsweg nodigt uit om steeds actiever
je zintuigen te gebruiken. Om dit te kunnen doen moet je in
beweging komen, de wereld in. Wij hebben zintuigen waarmee
wij de wereld kunnen leren kennen. Ogen, oren, ruikende
neuzen...En nog veel meer. De moderne technologieén maken

juist dat stelselmatig onze zintuigactiviteiten worden vervangen.

Je hoeft alleen maar achter je beeldscherm te zitten, met een
eventueel passende bril op en de (schijn)wereld ligt aan je
voeten. Hoe kunnen wij ons laten inspireren om ons zelf en de
wereld werkelijk beter te leren kennen? Kan de computer
technologie een hulp zijn? Ondanks de zeker ook bedreigende
uitdagingen?

We hebben met deze vragen te maken thuis, in het gezin, op
het werk, op school, in onze vrije tijd. Hoe gaan we daarmee
om? In het bijzonder, hoe gaan we daarmee om als opvoeders
van onze kinderen en kleinkinderen?

Vrijdag 30 september, 19.30 uur en zaterdag 1 oktober, 11.30 uur

DURF JE DE DRAAK
IN BEDWANG TE HOUDEN?

Lezing door Ferdinand Zanda

In afbeeldingen van Michaél zien we Michaél vaak afgebeeld met een
naar beneden wijzende lans waaronder de draak op zijn plek gehouden
wordt. De draak is dus niet dood maar wordt in bedwang gehouden. Als
we ICT (computer, smartphone, internet, et cetera) beschouwen als een
hedendaagse draak, wat betekent dat dan?

ICT vraagt om bewustzijn. We hebben als mensheid ons denkvermogen
ontwikkeld, wat ons in staat stelt om bewust om te gaan met
tijdsfenomenen zoals ICT. Steve Jobs, een van de oprichters van Apple,
noemde de computer als een fiets voor ons denkvermogen. Is dat zo?
Kunnen we fietsen? Durven we te fietsen? Of ontbreken ons de kunde
en de moed?

Volgens Rudolf Steiner is het van belang de werking van apparaten die we
gebruiken te doorzien. Als we de werking niet doorzien en er toch gebruik
van maken, voeden we al dan niet ongemerkt onze nervositeit en angst.
Dit geldt dus ook voor de computer.

In mijn voordracht en workshop wil ik aan deze thema’s aandacht
besteden. Aan de hand van een voorbeeld zullen we een aspect van de
werking van de computer praktisch doorgronden. Verder zal ik vertellen
over mijn dagelijks werk als IT er.

Ferdinand Zanda (1977) heeft als kind op de Vrije School gezeten.
Daarna LTS elektrotechniek en MTS elektronica gedaan. Enkele jaren
gewerkt als meettechnicus bij KPN. Op 26 jarige leeftijd de vrijeschool
lerarenopleiding gedaan. Enkele jaren voor de klas gestaan en toen een
eigen bedrijf gestart. Hij werkt al 12 jaar als I'T’er en ondersteunt
verschillende, voornamelijk antroposofische organisaties.

Vrijdag 30 september 19.30 uur, zaterdag 1 oktober 11.00 uur

INFORMATIETECHNOLOGIE,
BEWUSTZIIN EN VRIJHEID

Lezing door Dieter Hammer

Michael wordt meestal met een lans afgebeeld waarmee hij de draak
verslaat. De lans is het beeld van het bewust omgaan met onze
tijdsfenomenen om zo tot de essentie van de dingen door te dringen, het
boze te doorzien en te transformeren. Wij leven in het tijdperk van de
bewustzijnsziel en worden op tal van gebieden met tegenmachten
geconfronteerd. Het lukt ons om ermee om te gaan, als wij de dingen ook
op een spiritueel niveau doorzien. Immers de problemen zijn niet met de
denkwijze op te lossen die hen heeft veroorzaakt. Onze technologie is
vanuit een materialistisch bewustzijn ontstaan en heeft ons welstand op
vele gebieden gebracht. Nu lopen wij tegen de grenzen van deze
ontwikkeling aan. De vele crises kun je als uitnodiging beschouwen om
ons op een spiritueel niveau met techniek uiteen te zetten.

Informatie- en Communicatie Technologie (ICT) is de motor achter vele
ontwikkelingen. Zij is complex en brengt in de praktijk veel verwarring met
zich mee. Hierin willen wij duidelijkheid brengen aan de hand van zeven
essentiéle eigenschappen van ICT. Dit zal ons in staat stellen om deze
technologie en de achterliggende, geestelijke machten beter te begrijpen.
In dit opzicht kun je ICT bjj uitstek een bewustzijnstechnologie noemen.
Wij zullen zien dat de droom van het transhumanisme, die de biologische
grenzen van het menselijk bestaan onder andere met ICT wil doorbreken,
een doodlopende weg is. Pas als wij ICT op een dieper niveau doorzien zijn
wij in staat om in vrijheid ermee om te gaan d.w.z. de positieve aspecten te
handhaven en de valkuilen te vermijden. De toekomst van de mensheid is
niet het transhumanisme, maar de ontwikkeling van moraliteit, liefde en
ons hoger ik.

Dieter Hammer (1940) werkte 10 jaar als software ingenieur in de
industrie en was hoogleraar informatietechnologie aan de Technische
Universiteit Eindhoven. Hij heeft zich intensief verdiept in de
antroposofie en de spirituele achtergronden van zijn vak.



